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Voorwoord 

 

 

Beste gemeenteleden, 

 

De zomerperiode nadert met rasse schreden, en dat 

betekent op kerkelijk gebied altijd ñ een stapje terugò . 

In onze gemeente is het al jarenlang de gewoonte, om in de maanden juli 

en augustus om de week een dienst te hebben, en ook dit jaar is dat zo. 

Uiteraard rekenen wij op uw komst op de zondagen dat er wel dienst is. 

Het rooster vindt u verderop. 

 

In deze gids vindt u weer allerlei informatie over de kerkdiensten en 

activiteiten. We moeten daarbij wel rekening houden met wijzigingen in 

het rooster. Zoals de meesten van u wel weten, is er zorg rondom de 

gezondheid van onze voorganger ds. Klaas Hendrikse. De vooruitblikken 

van de diensten die u van zijn hand aantreft, hoopt hij uiteraard zelf te 

kunnen verwoorden in een dienst, maar het is even afwachten hoe e.e.a. 

zich ontwikkelt. 

 

Graag even uw aandacht voor het stukje in deze gids over de wet op de 

privacy, die vanaf 25 mei 2018 in werking treedt. Wij verzoeken u 

vriendelijk om u hierover een mening te vormen en daarop actie te 

ondernemen. Of niet, indien u er geen moeite mee hebt genoemd te 

worden. 

 

Berichten leest u ook van de kerkrentmeesters en van de diaconie. 

 

Nieuwe inwoners van Zierikzee en omstreken heten wij van harte welkom 

tijdens onze diensten in de Gasthuiskerk. Voel u thuis bij ons! En kijkt u 

ook eens op onze website: www.hervormdzierikzee.nl 

 

Tot slot: wens ik namens de kerkenraad iedereen een mooie zomer toe, 

zowel vakantiegangers als thuisblijvers. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 Dirk Groenendijk, voorzitter  
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Diensten 

 

 DATUM TIJD VOORGANGER 

Zondag 3 juni 09.30 uur ds. Klaas Hendrikse 

Zondag 10 juni*  11.00 uur dr. Klaas Goverts, Dordrecht 

Zondag 17 juni 09.30 uur mevr. Marianne Zandbergen, 

Middelburg 

Zondag 24 juni 11.00 uur mevr. Cisca Peters, Maassluis 

Zondag 1 juli 09.30 uur ds. Klaas Hendrikse 

Zondag 8 juli 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 15 juli 09.30 uur ds. Klaas Hendrikse 

Zondag 22 juli 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 29 juli  09.30 uur ds. Jan Klijnsma, Delft 

Zondag 5 augustus  11.00 uur Geen dienst 

Zondag 12 augustus 09.30 uur ds. Klaas Hendrikse,  

dienst met Brood en Wijn 

Zondag 19 augustus 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 26 augustus 09.30 uur ds. mr. Edward van der Kaaij, 

Aardenburg / Nijkerk 

Zondag 2 september* 11.00 uur drs. Herman Meijburg,  

Hooglanderveen 

Zondag 9 september 09.30 uur ds. Klaas Hendrikse 

 

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, 

Zierikzee. 

 

Diensten met *  aangegeven = Koffiedrinken  

 

Wijzigingen voorbehouden. 
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Een nieuwe gastvoorganger 

Op zondag 26 augustus staat ds. Edward van der Kaaij op 

het rooster. Deze predikant kwam drie jaar geleden in 

opspraak vanwege zijn boek ñDe ongemakkelijke 

waarheid van het christendomò met de ondertitel ñDe 

echte Jezus onthuldò. Daarin gaat hij in tegen de heersende 

opvattingen over Jezus en stelt hij dat Jezus nooit op aarde 

heeft rondgelopen. De evangeliën leunen sterk op oude verhalen, meent hij. De 

evangelieschrijvers zouden vooral de mythologie van het oude Egypte in een 

nieuw jasje hebben gestoken. 

 

In een interkerkelijke dienst in Nijkerk begin 2015 werd ds. Van der Kaaij 

verboden voor te gaan. Daarna keerde de orthodoxe flank van de PKN zich tegen 

hem. Later dat jaar constateerde zijn Hervormde gemeente dat ze niet meer met 

hem door één deur kon. Zijn dienstverband werd beëindigd. 

 

Bij het lezen van deze zinnen gaan onze gedachten terug naar de roerige tijd 2007 

ï 2010 over het boek ñGeloven in een God die niet bestaatò van Klaas. Qua 

opspraak in het land vergelijkbaar. Qua beleving in de eigen gemeente totaal niet. 

Wel was er de spanning: hoe loopt dit af? Wie herinnert zich niet de opluchting 

toen de kerkelijke procedures tot uitzetting uit het ambt in 2010 werden 

stopgezet? Ds. Van der Kaaij in 2015: ñHet is ironisch, eerst heb je een predikant 

die roept dat God niet bestaat, nu is er één die zegt dat Jezus geen historische 

figuur is." 

 

Ds. Van der Kaaij werkt nu in de Protestantse gemeente van Aardenburg. 

ñGelukkig zijn er ook kerken buiten de Bijbelgordel, die wel veelkleurig en 

ruimdenkend zijn, en open staan voor verrassende inzichten, zelfs als ze 

ongemakkelijk zijnò, schrijft hij in een brief aan zijn nieuwe gemeente. 

In een interview zegt hij o.a.: ñUit het oude Egypte komt de oermythe van een 

God die mens wordt, van sterven en opstaan, van geboren worden op 25 december 

uit een maagd. Mijn ideeën zijn het resultaat van een zoektocht die zeven jaar 

geleden begon. Bij Klaas Hendrikse las ik hier voor het eerst iets over. Hij tipte 

mij een boek van Britse auteurs. Uiteindelijk gaat het erom dat je ontdekt ñdat 

Christus in jezelf bestaatò. Het is niet makkelijk om dat te begrijpen, ook voor 

mezelf niet. Maar volgens mij ben ik uitgekomen in het hart van het christelijke 

geloof.ò 

 

Me dunkt dat deze nieuwe gastvoorganger wel in onze gemeente past. 

 

Ben Hoexum, scriba 

 

  



GASTVRIJ JUNI, JULI, AUGUSTUS 2018 -8- 

De eerste vrouwelijke predikant in Nederland en uit het 

leven van een scriba 

In het maandblad ñVolZinò van febr. 2018 stond een artikel over grensverleggers 

met de titel ñEerste vrouw op de kansel blijft inspirerenò. 

 

Ze heet Anne Zernike en ze begon als 24-jarige in 1911 in de Doopsgezinde 

Gemeente van Bovenknijpe bij Heerenveen. Dat is acht jaar voordat vrouwen 

mogen stemmen in Nederland! Wat een moed! Vooral wanneer we beseffen dat 

zij tot 1938 de enige is, dan volgen de remonstranten, in 1959 de hervormden en 

in 1970 zijn de gereformeerden er aan toe. 

 

Als in de 70-er jaren in onze vorige woonplaats Zuidhorn voor het eerst een vrouw 

voorgaat, voert er een lichte blijde sensatie door de gemeente: ze heeft een warme 

heldere stem en ziet er stralend uit. ñEr staat een engel op de preekstoelò, zegt 

iemand. In diezelfde tijd groeit het team van plm. 35 kerkenraadsleden na een 

start met 2 vrouwelijke diakenen snel uit naar ongeveer 1/3 deel vrouwen. In die 

tijd ben ik ook scriba en maak ik ook roosters. De indeling van mijn vrouwelijke 

teamgenoten kent geen sensatie, wel irritatie. Ik krijg als beginneling het 

dringende verzoek voor een aantal aaneengesloten banken geen vrouwen op het 

rooster te zetten om bij de avondmaalsvieringen de schaal en de beker aan te 

reiken, omdat daar ñgeharnaste tegenstanders van de vrouw in het ambtò zitten. 

Gelukkig zijn er andere boeiende andere onderwerpen om mee bezig te zijn. Zoals 

de diensten die te vol (!) worden. De gemeente in een forensenplaats bij de stad 

Groningen groeit als kool. Er worden stoelen uit het zalencentrum aangesleept 

om iedereen een plaats te kunnen bieden. De kerkenraad moet uiteindelijk wel 

beslissen om dubbele ochtenddiensten te houden. 

 

En nu? In 2018 zijn al deze 3 onderwerpen een vèr verleden tijd. In de vorige 

eeuw is ruim een halve eeuw nodig geweest voor ñeen vrouw op de kanselò in 

een groot deel van de protestantse kerken. Weer een halve eeuw later is de 

tegenstand al enkele decennia geslonken, even als de aantallen kerkgangers. In 

Zuidhorn zijn al jarenlang geen dubbele diensten meer en in Zierikzee is er in 

beide eeuwen nimmer aanleiding geweest hier een agendapunt van te maken met 

een Grote en een Kleine Kerk, die groot is. 

 

Ben Hoexum, scriba 
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Adri Regoort (1929-2018) 

Op 6 april is zij overleden. Onze gemeente verliest in haar een vrouw die er altijd 

was, ze sloeg geen dienst of andere kerkelijke activiteit over. Toen ik 35 jaar 

geleden naar Zierikzee kwam was zij de spil waar de vacante gemeente om 

draaide: Henk van der Post was voorzitter en Adri deed verder zo ongeveer alles. 

Ook in de jaren daarna bleef ze op vele fronten actief: van scriba tot 

huisbezoekster, van schriftlezer tot preekvoorziener, van sopraan in de cantorij 

tot voorzitter van de vrouwenvereniging. Haar betrokkenheid op mensen beperkte 

zich niet tot de gemeente; meer dan 25 jaar heeft ze zich ingezet voor de 

Wereldwinkel. Adri heeft geen gemakkelijk leven gehad, met als trieste 

dieptepunten de dood van haar zoons Frank en Bert. Haar eigen dood schrikte 

haar niet af, ze was er al lang klaar voor. We hebben afscheid van haar genomen 

in een dienst die grotendeels door haarzelf was voorbereid. Zo lazen we uit Jesaja 

35. Daar gaat het over ñde woestijn die zal bloeien als een narcisò. Waarom? Adri: 

ñDaar spreekt de hoop uit dat het er eens van zal komen. En hopen heeft voor mij 

alles met geloven te makenò. Een woestijn die zal bloeien, rotsen die opengaan 

en water laten stromen, zodat dorstige kunnen drinken, het is beeldspraak uit een 

andere wereld, een andere tijd. Maar er ligt een tijdloos verlangen onder naar een 

betere, andere wereld. Of die er ooit zal komen? Zo lang er mensen zijn die er in 

geloven, is er hoop dat het er eens van zal komen. In dankbaarheid hebben we 

Adri kunnen loslaten. Met woorden uit haar ñlaatste briefò: ñIk ben dankbaar 

voor de liefde en de warmte die ik in de moeilijke perioden van mijn leven van 

een aantal mensen heb gekregen. Het heeft me goed gedaan en het mede mogelijk 

gemaakt om er telkens weer bovenop te komen. Het was een leven van vallen en 

opstaan. Ondanks alles voel ik mij toch een gelukkig mens, en ben ik blij met die 

lieve mensen om me heen.ò  

 

Klaas 
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Wonderen. 

Veel Bijbelverhalen gaan over wonderbaarlijke 

genezingen. Als je ze letterlijk neemt, lijkt het er 

op dat Jezus maar met zijn vingers hoefde te 

knippen om de meest vreselijke ziektes te 

genezen. 

Maar hoe letterlijk nemen wij woorden? We 

gebruiken dagelijks beelden die we niet letterlijk 

nemen. Zo zal iemand met een ñspijker in zijn 

hoofdò niet naar een dokter gaan, en als we 

zeggen dat iemand ñop de kast zitò, kijken we niet omhoog. 

Ook bij Bijbelverhalen is het meestal wel duidelijk: als Jezus zegt: ñik ben de 

ware wijnstokò, of ñhet brood des levensò, dan neemt niemand dat letterlijk. 

 

Maar bij wonderen wordt het lastiger: als er verteld wordt dat Jezus een blinde 

man geneest, en je neemt dat niet letterlijk door te zeggen dat dat betekent dat die 

man ñhet weer ziet zittenò, dan blijft er weinig van over. 

Maar als je ze wel letterlijk neemt, dan blijven het verhalen uit een ver verleden 

waar jij nu niks mee kunt. Want wat heb ik er nu aan dat Jezus tweeduizend jaar 

geleden mensen genas? Een verhaal van toen kan ons nu alleen maar iets te 

zeggen hebben als we iets van die letterlijkheid loslaten. 

Makkelijk is dat niet. Het wordt wel vaak gezegd dat ñwij zelf in Bijbelverhalen 

voorkomenò, maar daardoor zie ik mezelf nog niet over water wandelen. 

Nee, dat gaat niet zomaar; het is een lange weg terug van ons hier vandaag naar 

de binnenkant van een eeuwenoud verhaal. De heenweg ging ook niet zomaar; 

dat was een eeuwenlange weg van de ervaring van het begin via het verhaal naar 

theologie, exegese, definities. 

 

Het typerende van die heenweg is, dat het gaandeweg kouder werd: van een 

brandende ervaring naar een sterk afgekoelde kerkleer. 

Maar dat geeft ook een beetje houvast voor onze weg-terug. Je kunt als het ware 

met een thermometer vaststellen hoe dicht je bij een Bijbelverhaal bent: hoe 

warmer je wordt, hoe meer je binnenkomt in het verhaal. 

Die thermometer is overigens niet alleen voor Bijbelverhalen te gebruiken, maar 

ook voor onze alledaagse contacten; steek hem maar eens een paar keer in de 

week in een gesprek, en je zult zien dat hij werkt. Want vaak praten we wel, maar 

zonder elkaar te spreken. Of luisteren we wel, maar zonder elkaar te horen, koud, 

koud. Maar, als er echt contact is, als twee mensen voor elkaar open gaan, dan 

worden ze allebei warm. 

Probeer zo maar eens naar een Bijbelverhaal te kijken of te luisteren: met een 

thermometer bij de hand. 

 

 Klaas  
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